İŞÇİYİZ BİZ, ELLERİMİZ HÜNERLİ, AKLIMIZ YARATICIDIR 


WIMPY İŞSCİLERİNİN SAVAŞIMI DÖNEME GİRDİ 


YENİ BİR 


SİRKET BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPAN İŞJİLER 


WIMPYLER KAPANDI 
SAVAŞ YİNE SÜRÜYOR 


Londra'da London Eating 
Ltd. şirketine ait wimpyler 15 


dür kilitli duruyor. İşveren Ali Salih şirketin iflas ettiğini ileri sü rerek hükümete başvurdu. Yüzlerce iş 


çi bir gecede sokakta kaldı. 


Sendikal mücadele ve kapitalist düzen 


Houses 


gün- 


Öte yandan bir gerçeği daha lemek gerek. Patron Ali Salih etmedi. İngiltere'de "Gönüllü İflas" denen hileli iflas yoluna gitti.Burjuvazinin kanunlarından yararlandı. 
3 yıl boyunca dişe diş bir savaşımla 
alınan hakları böylece hiçe sayabil— di. Patronların, burjuvazinin düzeni olan kapitalizm yıkılmadan, bu kanun 

(Arkası 4. 


Sayı: 


6 Eylül Cumartesi günü, merkezi Lice ilçesi olmak üzere Diyarbakır çevresinde şiddetli bir deprem olmuştur.Daha son raki günlerde de belirli aralıklarla devam eden deprem sonucu 3 binden fazla yurttaşımız hayatlarını kaybetmiş ,binlerce yapı yerle bir olmuştur. Kufttarma ekipleri — nin yetersizliği yüzün- den halk ölü ve yaralıla rını kKazmasız küreksiz, elleriylen yıkıntıların altından çıkarmaktadır. 
İhanet cephesi hükümetinin ilgisizliği o sonucu binlerce insan aç susuz, evsiz barksız kalmıştır. 
Ölülerin zamanında gömülememesi sonucu deprem hölgesi hastalık ve mikrop kaynağı haline gelmiştir. 


Halk Demireli kovdu 


İhanet cephesinin baş bakanı Süleyman Demirel, oy hesapları peşinde, özel bir uçakla olay yerine gitmiştir. Ancak 


söyiflas 


sayfada) 
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3000’den fazla insan gerici hükümetlerin bölgedeki derme çatma konutlara düşünmemesi nedeniyle hayatını kaybetti 


çözüm 


tediği gibi karşılamamış tır. Kendisine "buraya niye geldin? Verdiğin uçak parasına yazık" demiştir. Demirelin yiyecek vaadetmesi üzerine i yicene öfkelenen halk 
"Biz yiyecek falan istemiyoruz, kazma kürek verin de ölülerimizi çıkar talım" diye bağırmışlardır. 


Halk tembelmiş 


Geçtiğimiz hafta için de BBC televizyonunda Li 


Suçlu deprem değil 
“gerici hükümetlerdir 


ce depremiyle ilgili bir röportaj yayınlanmıştır. 
BBC muhabiri bir Türk çe virmen aracılıyla felâketzedelerle konuşma yap mıştır. Bu arada muhtarla yaptığı bir konuşmada bazı sağlam kalmış güzel evleri göstererek insan— ların neden bu evlerde o turmadığını sormuştur. 

Muhtar da o evlerde yalnız torpillilerin oturduğunu söyleyince çevirmen biraz tereddüt ettikten sonra "tembel oldukları için" diye çevir 


miştir. İhanet Cephesi- 


nin uşaklarından ancak bu beklenir iste. 
(Arkası 4. sayfada) 


Wimpy işçilerinin 3 yıllık bir 


halk kendisini hiç te is GERİCİ HÜKÜMETLERİN KURBANL, 


geçmişe sahip sendikal savaşımı başarılı oldumu olmadımı diye soranlar var. Bak sonunda ne oldu diyenler çi kabilir. Bunlara verilecek cevap 

çoktur. Yalnız şunu söylemek bile ye ter: Üç yıl önce saat ücreti 25p, olan wimpy işçisi bu mücadele sonunda saat başına 95p. alıyordu. Bu en basiti. Bunun ötesinde daha nice haklar hep bu sendikal savaşım sonunda 


SENATÖR ADAYI 12 MART İŞMENGEGİLERİNİ TEŞHİR ETMEN YURTSEVERLİN GÖREVİDİR 


severe idam ve ağır hapis ce- 


DEPREM İÇİN 
KAMPANYA 
BAŞLATILDI 


elde edildi. Bunları görmezlikten 


gelmek büyük bir yanlıştır. 
Wimpy işçileri 
DİKKAT 


İşsizlik parası almak için türlü işlem 


46 Lisson Grove, NW1 


adresinde yürütülüyor. Burada çalı- 


şan görevli Türk arkadaşlar 


her konuda yardımcı olacaklardır.Bu adrese her gün saat 9:00-16:07 arasında başvurup bilgi alabilirsiniz. 
Ayrıca İlericiler Birliği (İTİB) de 


her 


size 


her zaman olduğu gibi bu zor günde 


de işçilerin yanındadır. 


çi arkadaşlara açıktır. 


Herhangi bir konuda bilgi isteyen arkadaşlar İTİB'e istedikleri saat başvurabi — lirler, Örgüt lokali de her saat iş 


TSİP YÖNETİCİLERİ AĞIR 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin bazı yöneticileri hakkında Ankara Devlet Gü venlik Mahkemesince sürdürü— len dava 4 Eylül günü sona ermiştir. TSIP Ankara il yöneticileri Ali Kar, Aykut Ba şaran, Oral Işıtman, Sinmilioğlu ve Veli Gürcan 141. 
maddeden 8'er yıl dört ay, TSİP Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı. 
İbrahim Seven ve TSİP üyesi Nedim Gülkaç ise 142. maddeden 5'er yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmışlardır. 


Bu, yurtsever demokratik güçlere, sosyalistlere son zamanlarda gittikçe artan 


CEZALARA ÇARPTIRILDI 


baskıların en son örneklerin den biridir. Gerici ihanet cephesi hükümeti, bir yandan sıkıyönetimin yerini dolduran devlet güvenlik mahkemeleri diğer yandan ise Türkeş' in faşist sürülerini ileri 

sürerek tüm halktan yana güç lere, ilericilere, demokratlara, sosyalistlere ve komü— nistlere saldırılarını yoğun laştırmaktadır. Ancak Türkiye işçi sınıfının,tüm ileri-Cİ yurtsever güçlerin ,halkı-— mızın giderek artan anti-emperyalist, anti—faşist mücadelesi ihanet cephesinin bu kanlı planlarını gerçekleş — tirmesine asla müsaade etme— yecek e 


Elverdi 


AP'nin İstanbul adayı Faik Türün, Bursa ada yı Ali Elverdi ve Gümüşhane adayı Enver Naci Bozkurt 12 Martın sapık, işkenceci katilleridir. 


12 Ekim seçimleri yaklaşıyor. Seçimlere katılan partiler aday listelerini açıkladı lar. AP listelerinde yer alan üç isim var. Bu iiç isim üze — rinde özellikle durmak gerek. 
Faik Türün, Ali Elverdi, Enver Naci Bozkurt. 

12 Mart döneminin bu üç is 
mi neler canlandırıyor kafa - larda? İşkenceler, baskılar , cinayetler, idamlar ve daha saymakla tükenmeyecek bir dizi aşağılık, en karanlık, insanlıktan uzak uygulama. 


© Faik Türün. 12 Mart dönemi İstanbul sıkıyönetim komutam. 
Yüzlerce yurtseveri işkence o dalarına gönderen, Fırtına 1, Fırtına 2 baskınlarıyla halka karşı askerleri süren, yurtse verleri sokaklarda kurşunlata rak öldürten kanlı katil. Sim di AF İstanbul senatör adayı. 


© Ali Elverdi. Yüzlerce yurt 


zaları kesen, Deniz Gezmiş,Yu suf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 

idamları sırasında eli kıçın— da sigara içen sapık. 12 Mart sıkıyönetim mahkemesi hakimi. 
Efendilerinin ur erine göre ceza kesen uşak. di AP Bur sa senatör adayı. 


© Enver Naci Bozkurt. 12ħart emiyet genel müdürü. Binlerce yurtseveri tutukluyan, işkence odalarına götüren fa — şist. Şimdi Ankara valisi, AP Gümüşhane senatör adayı. 

İlericiler, yurtseverler , 

sosyalistler, komünistler bu seçimlerde işte özellikle bu adamların, işkencecilerin mas kelerini yırtıp teşhir etmek zorundadırlar. Bu işkenceci — ler, kanlı katiller halkınkar şısına çıkıp oy istiyorlar. AP İstanbul İl Başkanı “Faik Türün'ün adaylığını halk sevinç le karşıladı" diyor. Bu aşağı lık yalanları teşhir etmek ge rek. Böyle canileri bağrına ba san AP'yi, ihanet cephesini teşhir etmek, bunların yüzüne tükürmek, katilleri parlâmen— toya sokmamak ilericilerin boy nunun borcudur. 


Lice depreminde yakınlarını, evlerini barkları nı kaybeden yurttaşlarımı. 
za yardım toplamak için İngiltere'deki Türkiye'li işçiler, İTİB'in desteğiy le "Lice Depremine Yardım Komitesi"ni kurmuşlardır. 
Komitenin görevlendirdiği arkadaşlar makbuz karşılı ğı para toplamaktadırlar. 
Toplanan paralar, dolandı rıcılara kaptırılmamak için sendika kanalıyla gön derilecektir. 


İLK BAĞIŞ YAPANLAR 


Mahmut İkiz 1.00 
Hüseyin Bayram 1.00 
Ali Bayram 1.00 
Neriman Bilgin 1.50 
İsmail Yaşar 1.00 
Halim Ermemiş 1.00 
George Mass 1.00 
Hüseyin Dil 2.00 
Abdurrahim Pakistan&£ 3.00 
Adnan Akdemir 1.00 
Mehmet Kıvırcık 1.00 
Mehmet Raşit 5.00 
Dursun Çelebi 3.00 
Cemil Kalaycı 3.00 
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AVRUPA TÜRKİYELİ KADINLAR 


FEDERASYONU 


KURULUYOR 


Tİ şçinin Sesi muhabirleri— nin edindiği bilgiye göre 4—5 Ekim tarihlerinde Alman- 


ya'da yapılacak toplantıda Av 


rupa Türkiyeli Kadınlar Federasyonunun kuruluşu gerçekleşecektir. 

Kuruluş hazırlıklarını yürüten İngiltere Türkiyeli Kadınlar Birliği, federasyonun 


esaslarını ve tüzük taslağını saptayıp Avrupa'daki kadın ör gütlerinin ve komitelerinin bilgisine sunmuştur. 


Bu federasyonun kuruluşu i le Avrupa'daki yüzbinlerce ka dın emekçinin eşitlik, barış, toplumsal ilerleme mücadelesi yeni bir aşamaya ulaşacaktır. 


SAVASLA DOLU TKP 55 YAŞINDA ELLİ BEŞ YIL 


* Türkiye Komünist Partisi, ağır ve çetin günler yaşadı. Dahada ya şıyacağından başka... Partimiz, çetin savaşlara göğüs gerdi. Daha da gereceğinden başka...Komünist Partisi, Amerikan köleliğine ve 


gericiliğin. 


sancağını omuzlarında taşıyor. 


Türkiye işçi 


halkı, Komünist oğullarıyle göğüs 


sınıfı, 


Komünist Partisi'yle 


yeni savaşçılarla doluyor !” 


S. Üstüngel'in bu sözleri, bugün, Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunun 55. yılında daha da büyük bir anlam taşıyor. Türkiye işçi sınıfının öncü müfrezesi Türkiye Komünist Partisi, her geçen gün yığınları daha fazla sarıyor. Her toplumsal olayda, her gelişmede TKP'nin sesi, etkisi daha fazla du yulur oldu. Yayınları gittikçe kitleler tarafından okunuyor ,izleniyor.TIKP'-— nin Sesi radyosunu binlerce işçi, 


ilerici aydın dinliyor. 


Tüm bu gelişmeler halkımızın kurtuluşu uğ rundaki savaşı zafere günbegün daha yaklaştırıyor. TKP'nin savaş bayrağı altında toplanan yığınlar, partinin gösterdiği 


TKP 


Programından 


TKP'nin 
Savaş 
Ödevi 


AŞAĞIDAKİ SATIRLAR TKPL 
NİN YENİ PROGRAMININ "TKP4 NİN SAVAŞ ÖDEVİ" BAŞLIKLI BÖLÜMÜNDEN ALINMIŞTIR. BU PROGRAM TKP'NİN 3. PROGRA-MIDIR. 


1975 YILINDA YAYINLANAN 
3. PROGRAM TKP'NİN YENİ A-TILIM DÖNEMİNİN BİR MEYVE-Sİ OLDU. 3 PROGRAMIN AŞA-ĞIYA ALDIĞIMIZ BÖLÜMÜ PAR-TİNİN YAKIN VE UZAK HEDEF-LERİNİ EN AÇIK BİR BİÇİMDE DİLE GETİRİYOR. 


ugünkü halk düşmanı düzeni, emperyalist çevrelere dayanan büyük burjuva ağa ikilisinin, bu sömürgen sınıfların egemenliğini her türlü savaş araç ve yöntemle ri ile yıkmak tarihsel bir zorunluk olmuştur. Türkiye'- nin ileri demokratik bir düzene geçmesi kaçınılmazdır. 

TKP'nin yakın amacı olan bu ileri demokratik devrim düzeyine ana devrimci güç olan işçi sınıfının öncülüğün de köy emekçilerinin, geniş orta tabakaların, devrimci aydın ve gençliğin savaş ve eylem birliği ile oulaşılacaktır. 

Bütün bu güçlerin ulusal demokratik cephe birliği, bu amaca ulaşmada tarihsel bir 'rol oynayacaktır. Bu aşamada bütün ulusal, demokratik,anti-emperyalist, anti—feodal dönüşümler gerçekleştirile - cektir. 

TKP'nin uzak ‘amacı Türkiye'de sosyalizmi kurmaktır. 
Ancak sosyalist bir devrim sonucunda temel üretim araçlarının kamulaştırılmasıyle, burjuva devlet mekanizmasının baştan aşağı yıkılmasıy— le, proletarya egemenliğinin, emperyalizmin, burjuvazinin saldırılarına karşı proletar ya diktatorasının, sosyalist demokrasinin kurulmasıyledir ki, halkımız her türlü sömürü ve zorbalık biçimlerinden kurtulabilir. Ancak o zaman memleketin üretim güçleri sı nırsız bir gelişme,halkın ya 


politik daha geniş 


köylü ve 


kabartır. Partimizin sıraları, 


hıyanetlerine karşı, bütün halkın yürüttüğü haklı savaşın 


gurur duyar! Türkiye 


yeni 


defler doğrultusunda yeni yeni eylemlere atılıyor, Amerikan emperyalizmine ve onun içerideki ajanı olan ihanet cephesi hükümeti- ne daha etkili darbeler indiriyor. 
Türkiye Komünist Partisi'nin 55. 
yıldönümü, yurt içinde ve yurt dışında çeşit li ilerici örgüt ve kuruluşlarca kutlandı.Bu arada İngiltere Türkiyeli İlericiler Birligi'nde de bir kutlama töreni yapıldı. 
Türkiye Komünist Partisi'ni, onun savaşı- 


kuruluş 


nı duyurmak, TKP'nin kuruluş yıldönümlerini 


fazla 


he- 


TÜRKİYE 
KOMÜNİST 
PARTİSİ 


PROGRAM 


şama düzeyi sistemli bir yük selme yoluna girebilir. Baskının, sömürünün, ezginin, zorbalığın her türü kökünden kazınabilir, Türkiye'de yaşayan halkların gerçek kardeşlik ve dostluğu kurulabilir. 


kutlamak her ilericinin,her yurtseverin, her demokratın görevidir. Bu, burjuvazinin TKP'— yi unutturma, halka duyurmama politikasına karşı savaş demektir. 


TKP i NİN 
TKP'nin 55 yıllık varlığı süresinde savaşımları değişik tir. Parti, insanın insan tarafından sömürülmesine son ver mek hedefine ulaşmak için, ya ni sosyalist bir düzen için, çok yönlü bir savaş yürütmek zorunda kalmıştır. TKP, kuruluşunun ilk yıllarında emperyalist işgal ordularına karşı mücadele etti. TKP, demokra — tik bir toprak reformu ile köy emekçilerini ağa-derebeyi ege menliğinden kurtarmak, toprak beyliğini ortadan Kaldırmak, işçi sınıfının politik ve sen dikal bütün haklarını eksik- siz tanımak, hızla endüstri — leşmek ve emperyalizmin ekono mik, politik baskılarından kur tulmak, Sovyetler Birliği ve öteki komşularımızla içtenli bir dostluk politikası yürütmek, anti-emperyalist, demok— 


Seni Düşünüyorum 


Türkiye Komünist Partisi TKP'em benim 


seni düşünüyorum. 


Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın, 


en büyük ustalığımız, 


en ince hünerimizsin, 


sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun. 


Ömrümde yalnız seninle 


ve senin safında olmakla övündüm. 


o... 


Nâzım Hikmet 


YAŞIYOR, 


vo YILLIK 


ratik cepheyi oluşturmak gibi değişik yönlerde 55 yıl süresince savaştı. 

Bu 55 yıllık sürenin bütün aşamalarını ayrıntılarıyla bu rada ele alma olanağı yoktur. 
Ancak kısaca şu denebilir ki, Kemalistler her zaman TKP'nin halkçı, demokratik gelişme yö nünden ileri sürdüğü proramın halk yığınlarına ulaşmasını gn gellemek için ellerinden gele ni yaptılar. TKP'nin sesini boğmak için hem kanlı bir terör, hemde bir iftira kampan yası yürüttüler. Partinin açık çalışmasından her ozaman korktular. Halkın hakemliğini hiçbir zaman kabul etmediler. 
Bayar-Menderes döneminden bu yana, burjuvazi her zaman TKP- nin bu devrimci, demokratikve 


sosyalizme açılan programla— rından korkmuş ve her zaman 

halkın hakemliğinden kaçmış — EŞ ö566od00d0d004od00O0OO0AOR sss. TKP, Truman Doktrinine, Marşal Planına karşı çıktı.Bu nun için de 1946 yılında ağır bir teröre uğradı. 1951 yılın da Türkiye'nin NATO'ya girmesine ve topraklarımızda üsler kurulmasına karşı çıktı, yine burjuvazinin ağır terörüne uğ radı. Ama bugün TKP'nin haklı olduğu, onun tam bir ulusal , 


SAVAŞIYOR 


demokrâtik bir örgüt olduğuge niş kamuoyu tarafından görülü yor. TKP haklıydı, çünkü haklı bir davayı Marksizmin-Leni nizmin ışığında tahlil ediyor ve gereken sonuçları çıkarı - yor. 
...... Bugün İKP'ne konan yasağın kaldırılması, onun ulusal sorunlar hakkındaki programının ve politikasının serbestçe kamuoyuna duyurulması, ulusal bir ödev haline gelmiş tir. Olaylar, TKP'nin ulusal, onu yasaklıyanlarınsa kökü dı şarda, emperyalizmin bataklıgında olduğunu doğrulamıştır. 
Anti-komünizmin ve bu politikayı yürütenlerin ihanetini gözler önüne seriyor. 

Türkiye Komünist Partisi - nin bu ulusal, demokratik ve sosyalist programı ve politikası, savaşımı, aynı zamanda işçi sınıfının anti—emperya — list, demokratik güçlerin geniş ölçüde gelişmesini, güç - lenmesini, olgunlaşmasını sağ lamıştır. Bugün bu güçler hıyanet iktidarını devirip, elbirliğiyle demokratik bir iktidarı kurabilmek olanakları- nı elde etmislerdir. 


ATILIM ... 


Ağustos 1973 


.................. .....|.. 


Türkiye Komünist Partisi Merker Komitesi organı 


TKP'NİN KURUCUSU 
MUSTAFA SUPHİ” DEN: 


"ees Türkiye Komünist Par tisi'nin kurulması yalnız Türkiye için değil,bütün Do- 


ğu için büyük bir önem taşır. 


TKP'NİN YAYIN ORGANLARI 
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İşçi sınıfının, devrimcilerin sesidir. 


TKP'nin SESİ”ni 


Perşembe akşamları Orta Avrupa 
saatiyle 21.30'da orta dalga 908 
khz. (330 m) den Pazar ve Salı sabahlan da Orta Avrupa saatiyle 9.10, Türkiye saatiyle 11.10 da kısa dalga 31.5 ve 48.5 metrelerden 


TKP'nin SESİ 
| 


dinliyebilirsiniz 


TKP'nin SESİ GERÇEĞİN SESİDİR 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Mubin Ulkularla proleterleri, birlaşiuia I 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TONKITE IOMOWÍST PAPPİRTNİN KMPORMASTON MULMEN? 


Sayı 10 (156) 1 Basima 4975 


» Cagha bikimetinin yakım politikası 


BU SAYIDA; 


+ SENTO Bakanlar Konsayınin voplanbığı b. MATO tepe toplanbısa 


ii i 


sm aa una ana 


İşbirlikçi burjuyunisln en talamız,su vurgunu pavrelwrinâma oluşan Demirel Hüklimeki,kir yandan Yürrmeçi faşist Erbakan'a asigılarısı ileriei yöşimre,k miai st- 
#etisre,GXP'oa,işşi sendiralarına karşı yeni yen, teyrix aderken,äte yandan da büyür sermaye cev- 


.0.....1.1412258002590600200009800000080009900000008 


EKEKEYESEEKESEEEELEKEEYEZSEYEKEEKİ 


Türkiye Komünist Partisi mem lekette emperyalizme karşı a çılan milli kurtuluş savaşı— nın gelişmesine yardım edecektir. Bunun yanısıra, bu hareketi tutmakla beraber, emekçilerin egemenliğini kur mak için gereken şartları ve temelleri hazırlamaya çalışacaktır." 


(TKP'nin 1. Kongresi'ndeki söylevinden) 


"... Türkiye Komünist Par tisi'nin önünde duran ilk ödev bilimsel sosyalizm ülküsünü işçi sınıfı arasında,fa kir köylüler arasında yaymaktır. Halkın kendi kaderi- ni kendi eline alması o için gereken durumu, zemini, yolları hazırlamaktır... Türkiye Komünist Partisi'nin en yakın görevi emperyalistleri, yabancı kuvvetleri memleketten kovmaktır. Diğer bir ama cı da halkın sırtından geçinen hazır yiyicileri ortadan kaldırmaktır." 


(TKP'nin 1. Kongresi'ndeki söylevinden) 


TKP'nin kapatılması ve bur— jJuvazinin Komünist Partisi- ne karşı tutumu üzerine 

birkaç söz söylermisiniz = 


Partimiz, 1923 yılının başlarında Rauf Bey (Orbay) hükümetinin bir kararı ile kapatıldı. Neden kapatıldı? 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda egemenli— gi kolayca ele alan burjuvazi, bir yandan yurda dalan emperyalizme karşı savaşırken, bir yandan da TKP'ye ve onun temsil ettiği emekçi halka karşı kanlı bir sınıf savaşı yürütü— yordu. Mustafa Suphi ve arkadaşları— nın öldürülmesi bu kanlı sınıf savaşının doruğuydu. Burjuvazinin reform anlayışı padişahlığın, halifeliğin kaldırılmasından, Cumhuriyetin ila — nından, şapka ve alfabe reformundan öteye geçmiyordu. TKP, burjuvazinin hem emperyalizme karşı savaşımını , hem de padişahlığı, halifeliği kaldırmak girişimlerini, alfabe ve şapka reformlarını destekliyordu. Ama 
1. Kongresinde geliştirdiği programa da bağlı kalarak, Osmanlı Feodalitesini kaldıracak demokratik bir toprak reformu, sendikalaşma hakkı dahil işçi sınıfının, emekçi halkın,po litik, demokratik haklarının tanınma sı, emperyalizme karşı savaşın, yurdun sanayileşmesi ve kalkınmasına ka dar götürülmesini de istiyordu. 

Burjuvazinin TKP'yi kapatmasının ve ona karşı yarım yüzyılı aşan bir teröre, yalan ve iftira kampanyasına girişmesinin nedenleri de IKPile bur juvazi arasında biçimlenen bu sınıf savaşıdır. Hemen ilâve etmek gerekir ki, Birinci Dünya Savaşından sonra yurda dalan, ingiliz, Fransız, Ameri kan, İtalyan ve Yunan ordularına kar şı ilk silahlı eylemleri örgütleyenler ve savaşanlar TKP ve komünistler 

“oldu. 


2 


1960'tan sonra ve özellikle günümüzde, yurdumuzda gelişen politik ortam ne gibi değişimler göstermiştir ve bu gelişme içinde TKP'nin yeri ve tutumu e 


TKP, 55 yıllık varlığı boyunca yu karıda saydığımız ilkelerin öncülüğü nü yaptı. Örgüt olarak 1960 27 Mayıs 


TKP'nin 55. kuruluş yıldönümünde 


Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu üyesi Ahmet Saydan'la röportaj 


tan sonraya rastlayan aşamaya kadar gizlilik koşullarında, onları tek ba şına savundu. Anti—emperyalist, demokratik ve sosyalist düşünce ancak bu aşamadan sonra legal sosyalist akımlar, sendikalar tarafından benim— sendi ve zamanla bu ilkeler için savaşım geniş yığınlara maloldu. Bugün emperyalizme, NATO'ya, egemen çevre— lere, topraklarımızdakı Amerikan, NA TO üslerine karşı savaşım geniş bir emekçi yığını tabanına oturmuştur.De mirel düzeyindeki işbirlikçi politikacıların toplumda tecrit olma süreci hızlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda yurt kapılarını Amerikan emperyalizmine açmış olan CHP gibi bir burjuva partisi, ulusal burjuvazinin temsilcisi olarak, sınırlı da olsa , anti-emperyalist, anti-faşist bir dü zeye gelmiştir. Burjuvazi içinde ayrışma, yabancı tekellerin, yerli ortaklarının, ulusal gelire egemen olmaları, ağır harp masrafları, ulusal amaçlara yönelmeyen ve gelişme hızı yetersiz bir sanayileşme sürecinin Türkiye ekonomisini daha da ağır bir şekilde gelişmiş kapitalist ülkelere bağlaması, ekonomik, politik bunalım ların süregenleşmesi ve en önemlisi, işçi sınıfının nicel, nitel gelişmeleri sınıf savaşını sertleştirdiğigi bi, burjuvazinin liberal kolu ile,iş birlikçi kolu arasındaki çelişkileri de derinleştirmiştir. Bu çelişkile - rin zaman zaman kanlı bir nitelik al dığını biliyoruz. İşçi sınıfının sen dikal, politik hakları için savaşımı süreklidir. Ne sıkıyönetimler, ne fa şist kanun maddeleri, ne komando sal dırıları,ne sarı sendikacıların , Tunç Şide grubunun büyük burjuvazi hesabı na çevirdiği manevralar işçi sınıfının bu savaşımını durdurabiliyor. Bü yük sermaye çevrelerinin, hükümetiiş çi sınıfına karşı baskı yöntemleri kullanmaya çağırması beklenen sonuçları vermiyor. Hükümetin ve onu oluş turan aşırı gerici, faşist politikacıların, işçi sınıfının güçlü savaşı mı karşısında eli titriyor. TKP'nin, özellikle yönetiminde yapılan önemli değişiklikten sonra işçi sınıfının & nıfsal, emekçi halkın yığınsal parti si olmaya yüztutmasından sonra bu gi bi bir gelişmenin belirmesi rastgele değildir. Toplumun, TKP'nin gelişme yasallığının bir sonucudur. Bu geliş me bütün anti-emperyalist, anti-fa — şist demokratik güçlerin eylen birli gi için elverişli bir ortam yaratmış tır. TKP'nin kurulduğundan beri savunduğu bu ilke de, bazılarının zannettiği gibi basit değildir. Bu konu da şematizme kaçmak, bilinen kalıpla rı tekrarlamak, devrimci, ilerici giç lerin büyük ortak hedefler, büyük or tak düşmanlara karşı eylem birliğine 


Uluslararası emekçi güçlerinin yardımını sağlamaya çalıştı. Türkiye 


girişmeleri gibi bir sonuç vermiyor. 
Alman Sosyal Demokrat yöneticileri ve sosyal demokrat yığının önemli bir kısmı, ortak düşman Nazizme karşı Al manya Komünist Partisi ile hiç bir zaman işbirliğine girişmediler. Ikin ci Dünya Savaşından bu yana ortak diş manlara karşı ortak cephelerin kurul duğu ve bunların elle tutulur sonuçlara ulaştığı pek görülmedi. 1973'te Fransa'da Fransa Komünist Partisi , Fransa Sosyalist Partisi ve SPL Radi kallerin Ortak Hükümet Programı etra fında bir araya gelmelerininse ne bü yük sorunlar ve zorluklar doğurduğunu her gün basında izliyoruz. 

Portekiz olayları ise bu konudaib ret vericidir. 


TKP son yıllarda büyük bir atılım içine girdi. Parti yayınlarında bu atılımın yeni Program ve Tüzük hazırlanmasıyla da ya- 


kından bağlı olduğunu okuyoruz. 
Bununla ilgili olarak, Program 

ve Tüzüğün, Partinin örgütsel iş leyişine yeni bir canlılık vedi siplin getirmesinin yanısıra , bunların hazırlanmasında izlem yöntemin önemi de belirtiliyor 

Bu konuda bilgi verebilirmisiniz a 


TKP, demokratik santralizme bağlı bir partidir. Kadrolarının, militanlarının, parti üyelerinin düşünce ve eleştirilerine büyük bir kıymet ve— rir. TKP'de disiplin, bilgi ve bi — linç üzerinde kurulmuştur. Parti içinde kadroları bir yandan teorik , bir yandan da savaşta eğitmek, yan — lış fikirleri de sabırla dinlemek ve somut olaylarla, savaş alanında hata edeni ikna etmek TKP yöneticileri için en doğru yol olmalı. Ama sınıf düşmanlarına, likidatörlere karşı der ranışta oportünizme kaçmamak şartıyla. 

TKP'nin yeni Program ve Tüzüğünün hazırlanması demokratik satralizmin tam bir uygulanmasıdır. Tüzük ve Frog ram taslağı hazırlandıktan sonra giz —liliğin, konspirasyonun büyük zorluk larına rağmen partinin bütün örgütle rine dağıtıldı. Hatta tek kalmış komünistlere bile ulaştırıldı. Program taslağı sempatizanlara da verildi. 

Taslaklar alt örgütlerde uzun u= zun tartışıldı. Tartışmalar uzun sür dü. Sonuçlar Merkez Komitesi temsilcilerine sunuldu. MK temsilcileriat 


örgüt temsilcileri ile ortak toplantalar tertiplediler ve bütün eleşti— rileri sabırla dinlediler. 

Taslaklara son şekil verildiğinde, yapılan eleştiri ve öneriler gözönün de tutuldu. Onlara gereken kıymet ve rildi. 

Burada şunu belirtmek bir zorunlu luktur. Bugün, hükümet kuran, parlamentoda geniş ölçüde temsil edilen , legal burjuva partilerinden hiç biri nin program ve tüzüğünün hazırlanmasında IKP'nin program ve tüzüğününha zırlanmasındaki geniş demokratik ilkelere bağlılık görülmez. Burjuva par tilerinin hemen hemen hepsi tepeden inmecidir. Uyguladıkları demokratik yöntemler biçimseldir. 

Yeni program ve tüzüğün hazırlanmasında uygulanan demokratik santra— lizm ilkesi hiçte laçkalık, ilkesizlik ve her kafadan bir ses çıkarmak anlamına da gelmez. Uzun, sonsuz ve bıktırıcı tartışmaların da faydadan fazla zararı olduğu bilinen bir gerçektir. Partinin işçi sınıfının gêrçekten yığınsal bir partisi olabilme si yani işçi sınıfının saflarında da ha da geniş ölçüde yerleşebilmesi ,de mokratik santralizmin dürüst bir biçimde uygulanmasına da bağlıdır. Üre tim gibi halkın zenginliğini yaratan işçinin, fikir emekçisinin,kendi par tisinin saflarında kendini evindey — miş gibi hissetmesi gerekir. Sınıfının Yararına fikir ve eylemlerini ra hatça ortaya koyabilmeli, girişimin- de kendini korkudan arımalıdır. 


ordusunun Türkiye'deki bir kaludur. Uluslararası bu ardu var aldukça, siz 


Türkiye Komünist Partisi'nin 12 Eylül 1922'de yasaklanması üzerine Merkez Komitesi nin protestosu 


Türkiye Büyük Millet Meclisi hükürstine Burjuva efendiler, 


Bugünlerde Avrupa emperyalizmine karşı bir zafer kazandıran Türkiye'- Bin işçileri ve.fakir köylüleridir. 

Sizi bugüne kadar ekmeksizlikter, parasızlıktan, silâhsızlıktan sıkıntı çektirmeden memleketin efendisi yapan, bir milli hükümetin dağılmadan yaşamasını sağlıyan Türkiye işçi ve köylüleridir. 

Siz bu hükümet sandalyasına işçi ve köylüleri merdiven yaparak çıktırız. 

Avrupa emperyalizmine karşı Ancdolu'da üç yıl süren silâhlı savaşta, bu huva-i Milliye savaşında, işçi ve köylü sınıfından fazla bir fedakârlık yapan baska bir sınıf yoktur. 

Kendi hakları ve hürriyetlerine kavuşacağı vaadedilmiş olan işçi ve köylüler bu kanlı savaşta hiç bir fedakârlıktan çekinmediler. Elindeki malını. evlâdını, kanını ve canını bu yolda saçtı ve döktü! 

Türkiye işçi ve fokir köylülerinin savunucusu olarak kurulan Komünist Partisi, onun kızıl sancağı altında toplanan bütün işçiler ve köylüler, yığın çoğunluğunun izlediği ulusal savunma politikasından ayrılmadı. 
Hükümete, onun dış politikasında bağımsızlık ve emperyalizme karşı sovaş politikasında doimo yordımcı kaldı. 


işçi sınıfı sınıfsal çıkarlarını bütün zıtlıklarına, karşıtlıklarına, kendi durumunun günden güne kötüleşmesine, vurguncularınızın soygunlarına, jandarmalarınızın baskı ve ezgisine rağmen, iç politikada cesur ve metin olmaya çalışmış, ulusal savaşın süresince kendi sınıf ve haklı isteklerini gözden çıkormamıştır. 

Siz, boş ve yalancı vaadlerden, laftan başka bir şey yapmadınız. 

Bir zamanlar hepiniz bir danışıklı «Komünist Partisi» bile kurdunuz, kalpaklarınıza kırmızı tepelik geçirdiniz. 

Mecliste ve gozetelerinizde: Anadolu'da basın hürriyeti, toplantı hürriyeti, görüş, kanat, fikir hürriyeti olduğunu, sansür ve zülüm gibi kötülüklerin yokddildiğini yaygaralarla yaydınız. Bunlar; siz, utanmadan Meclisinizin tutanaklarına bile geçirdiniz. 


İşçi ve köylülerin omuzları üzerinde kurduğunuz tahta oturduktan sonra bütün vaadlerinizi unuttunuz. Yalancı olduğunuz meydana çıktı. 12 Eylül 1922'de, «Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasıvnın (Halk Komünist Partisi'- nin) yasaklandığını ilân ettiniz. Böylece Türkiye işçi ve köylülerinin örgütünü, sesini boğmaya kalkıştınız. 

Hayır efendiler, hayır! 


Komünist Partisi bir varlıktır. Bu parti yasalara göre kurulmuştur. Onu yasaklamaya hakkınız yoktur. Türkiye Komünist Partisi sınıfsal bir varlıktır. O, Türkiye işçi ve köylülerinin partisidir. Bu sınıflar var oldukça, o da yaşayacaktır. Bu sınıflar yok edilemez. Partilerini de yok edemezsiniz. Komünist Partisi uluslararası bir varlıktır. Uluslararası proletarya 


o partiyi yok edemezsiniz. Bunun için Meclisten bir kanun çıkarsanız bile hiç bir şey yapamazsınız. Bizim işçi ve köylülerimizin partisi, bizim sınıflarımız gibi daima ayakta duracaktır. 

Partimizi yasaklamak, gazetelerimizi kapatmak ve arkadaşlarımızı zındanlara daldurmak, Avrupa emperyalistleriyle pazarlıklara girişmek yolundaki tutumunuzla bağlıdır. Komünistler, politikanızın içyüzünü halka oçarak maskelerinizi yere düşürmektedir. Memlekette gerçek reformlar, sosyal devrimler istiyenleri susturmak istiyorsunuz, 


Evet, biz işçi ve köylüler biliyoruz sizin saldırılarınızdan, iftirolarınızdan kasıt budur, 


Fakat, emin olunuz biz Trükiye komünistleri susmayacağız. Bu haksız ve barbarca saldırılarınızı kesinlikle protesta ederiz. 

Kahrolsun yalancı ve gaddar burjuva politikası! 

Yaşasın işçi ve köylülerin kurtarıcı ideolojisi! 

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi! 


Genel Sekreter Salih Hacıoğlu 

Kızıl Sendikalar Gene! Sekreteri Mahmud 

Gençler Birliği Bürosu 

TKP MK Kadınlar Kolu Şefi Cemile 

Komintern'in Üçüncü Kangresi'ndeki Türkiye . 
delegasyanu Sekreteri Orhan (Sadrettin Celâl Antel), 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MAOCULAR HER FIRSATTA VE HER YERDE 
1901 SINIFININ DAVASINA IHANET EDİYORLAR 


Türkiye'de son günlerde Ecevit'e ve CHP'ne karşı faşist komandoların saldırıları na Maocu grupçukların saldırıları da eklenmeye başladı. 
Elazığ'da faşistlerin kanlı saldırısına uğrayan miting den sonra Tunceli'ye geçen Ecevit'in konuşmasını 20-30 ki şilik bir Maocu grup "kahrolsun revizyonistleri, "kahrolsun CHP" şeklinde bağırarak engellemek istedi. Aynı hareketleri daha sonra Bingöl ,Er— 


gani, Polatlı ve Uşak'ta da tekrarlamaya kalkan küçük grupçuklar mitinglere katı- 


Janlar tarafından susturuldu— lar.12 Mart dönemini takip eden 14 Ekim 1973 seçimleri ön cesinde CHP'yi işbirlikçi par tilerle aynı kefeye koyarak seçimlere boykot çağrıları ya pan Mao'cular bugün bir taraf tan aynı çağrılarını tekrar — larken,bir taraftan da İhanet Cephesine karşı geniş halk yı gınlarının toplandığı mitinglerini sabote etmeye çalışıyorlar. 


Maocular neden 
CHP'ye saldırıyor 


CHP'nin ne olduğu veneol madığı devrimciler için bir sır değildir. Ne var ki, ihanet cephesinin kurulmasından bu yana faşizmin devleti tümüyle ele geçirme girişimleri ve kanlı saldırıları yoğunlaşıyor. Bu işbirlikçi hükümeti devirmenin, yerine halktan ya na bir hükümet kurmanın ve bu nun için de ilerici güçlerin eylem birliğini sağlamanın en önemli görev olduğu günümüzde, Maocuların CHP'yi boy hedefi almaları bilinçli bir ihanet- tir. Gerçekte Çin'in bütün dünyada ilerici hareketlere karşı en gerici hareketleri çoğu zaman Amerika ile birlikte desteklemesi Türkiye'— deki Maocuların tavırlarını şaşırtıcı olmaktan çıkıyor. 


Çin'de işçiler 
Maoculara karşı 
Çin'de son aylarda ortaya 


çıkan olaylar Mao ile kliği— nin işlerinin kendi ülkelerin de de iyi gitmediğini gösteriyor. 


Al GÖZÜM SEYREYLE DÜNYAYI 


SIKIYÖNETİM 


—YAHU BUBA, AMBARGO NE DİMEK ? 
- AMARIKA SİLAHLARI AMBARA GODU VEMİYO, HERHAL ONDAN AMBARGO DİYOLAR 


ÇİN 


ORTAK PAZAR'A ELİ GÖNDEREREK ORTAK PAZARLA İSBİRLİ 


Gİ YAPMAKTAN HAZ DUYACAKLARINI BELİRTTİ. RESİMDE ÇİN'İN 


NO RUMOR İLE. 

Temmuz ayı ortalarında Çin deki mahalli gazetelerin yayınları ile de kanıtlanan haberlere göre, Chekiang vilayetinin merkezi olan Hangchow şehrinde birkaç ay süren önemli işçi hareketleri olmuştur. İşçiler, ülke yöneticile rinin çalışan halkın yaşama standardını düşüren politikasına karşı şiddetle o başkaldırmışlardır. Bu konuda New York Times gazetesi direnişle ri bastırmak için mahalli gar nizon yerine 500 km. uzaktaki askeri birliklerin şehre gönderildiğini ve gelen 10bin as kerin 18 işletmeyi işgal etti gini yazıyor. 


Mao ve kliği emekçileri eziyor 


Diğer taraftan Yunnan vi-Jayetinin Suikang bölgesinde de 2000 kadar köylü ayaklan— mıştır. Bu hareketlere köylere sürekli iskan için gönderilen gençlerin de katıldıgı bildiriliyor. İsyanı bastırmak için polisle birlikte askeri birlikler bu bölgeye de gönderilmiştir. Resmi açıklamalar bu olayları "bira vuç sınıf düşmanının işi" ola rak göstermeye çalışıyor. Fakat gerçekte ekonomik durumun gittikçe kötüye gittiği ve özellikle önemli birçok endüstri dalında öngörülen hedeflere varılamadığı Çin  Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından da kabul edilmiş— 


*DosT DOST DİYE YALNIZ SANA SARILDIM BENİM SADIK YARİM YEŞİL DOLARDIR, 


MG TRT'YE iYicE GİRDİ. 


— Basın- 


— ÇABUK GERİ AL BU SANDIĞI |. BANA TELEVİZYON DİYE ANIR SATMIŞSINIZ 


AET ELÇİSİ Lİ LİON-Pİ AET BAKANLAR KONSEYİ BASKANI MARİA 


tir. Ancak Mao ve kliği bu ba şarısızlıklarını işçileri daha fazla sömürerek kapatma yo luna gidiyorlar. Maddi teşvik tedbirlerine ve halkın yaşama düzeyinin yükseltilmesine kar şı ilan edilen savaş, köy ve kent emekçileri arasında geniş huzursuzluklar yaratmıştır. Maonun emri ile getiriten yeni tedbirlerin başlıcalarının, çalışan halkın gelir lerini sınırlandırmak ve ücretsiz fazla çalışma sistemi getirmek olduğu anlaşıldı.Dün ya sosyalist sistemine karşı düşmanlığı tam sürdüren ve her türlü ekonomik işbirliği olanağını kapayan Mao yönetimi, uygulamaya çalıştığı kalkınma ve sanayileşme politika larının fiyaskolarla sona ermesinin yükünü çalışan halkın sırtına yüklemeye çalışıyor. 
Bangladeş'te, Şili'de, Angola'da en gerici ve oAmerikanın güdümündeki çevrelerle ilerici hareketlere karşı İşbirliğinde bulunan Mao kliği— nin bu politikasını kendi hal kına karşı da amansız sürdürdüğü görülüyor. 


PORTEKİZ 


Y ni Hükümete D ğru 


Portekiz'in, kendilerine "ılımlı" diyen subayları, emperyalizmi memnun etmek için Gonçalves'in görevlerin- den uzaklaştırılmasını sağla makla yetinmediler. Devrimci Konseyin üye sayısını düşürdüler. Gonçalves'in ve diğer bazı. devrimci subayların bu konseyden uzaklaştırılmasını da gerçekleştirdiler. Ordunun ilerici ve devrim yanlısı subaylarını iç harp tehditleri ile devrimci mücadelelerinden koparmaya çalıştılar. Kuzey bölgesi silahlı kuvvetler kumandanı Carvacho da görevin — den alındı. Karşı devrim saflarını kuvvetlendirmek yolunda basına sansür koydu. 


Komünistler sansüre karşı 


Komünist Partisi ilerici basın yoluyla halkla diyalog kuruyor, devrimin kazanımları nı halkın doğrudan savunması için bu araçtan en iyi biçim- de yararlanıyordu. Basının üzerine konan sansür 
Komünist Partisi'ni halktan ve silahlı kuvvetler hareketinden koparma çabasının yalnız bir kısmından başka birşey değildir. Ülkenin Komünist Partisi öncülüğündeki ilerici güçleri, Porto'da 20 
bini aşkın bir toplulukla gerici subayları, onların sansürünü şiddetle protesto ettiler. Erler devrimi Korumaya and içtiler. Portekiz'i Avrupa'nın Şili'si yaptırmayaca - gız dediler. 


Sosyal Demokratlar ne yapiyor 


Portekiz'de böylesi bir kritik dönemde Soares'in silahlı kuvvetler içindeki ayrı lıklardan yararlanıp bulanık suda balık avlaması, anti—ko— münizmi en bayağı şekliyle kullanıp düşmanı, faşizmi gör 


Portekiz”le dayanışma yürüyüşü 


20 Eylül cumartesi günü Londra'da Portekiz halkıyla dayanışma amacıyla bir yürüyüş yapıldı. Britanya Komünist 


Partisi, 


çeşitli sendikalar ve ilerici örgütlerden bin- 


lerce insan, bu arada İTİB ve İTÖF de yürüyüşe katıldı. 


WİMPYLER 


(Başı 1. sayfada) 


lar değişmeden, iktidarı işçi sınıfı ele almadan bu tür olaylar bitmez. Bu olay yine gösterdi ki işçi sınıfı iktidara gelmedikçe,suyun başını kesmedikçe, sendikal mücadele ile elde ettiği hakları kanun zoruyla elinden alabilirler. 


İşçiler direniyor 


Wimpyler kapandı diye işçiler beyun büküp oturmuyor. 
Direniş bütün hızıyla sürüyor. 
Lokantaların kapandığı gün yüzlerce işçi London Eating Houses Ltd. şirketi binası önünde büyük bir gösteri yürüyüşü yaptı. Daha sonra da İngiltere Çalışma Bakanlığı önünde yığınsal bir gösteri ya pıldı. Bunların sonucunda İşsizlik parası, sigorta parası gibi hakların alınmasında kolaylıklar sağlandı. Sendika binasında, İlericiler Birliği nin de yardımlarıyla bütün iş çilerin işlemleri yapıldı. İşçilerin şirketten alacakları tazminat ve diğer paralarına 


lınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. 


Kahrolsun kapitalizm 


Wimpy işçilerinin uğraşı bitmedi. Sadece yeni bir döneme girdi. Şunu da unutmaya-Jım ki verilen savaş ,grevlerde kazanılan zaferler boşa gitmedi. İşçiler birliğin,sö— mürüye karşı savaşımın ne olduğunu grevlerde öğrendiler. 
Bu olay da esas kurtuluşun ka pitalizmi yıkmakla sağlanaca— ğını öğretti. Çalışma Bakanlığı önünde yapılan yürüyüşte "Kahrolsun Kapitalizm” diye bağıran ve pankart taşıyan iş çiler bu gerçeği artık iyice anladıklarını gösteriyorlar. 


SAHİBİ 


.İNGİLTERE TÜRKİYELİ 


mezliğe gelmesi en fazla faşistleri memnun ediyor.Onlara güç veriyor. 

Portekiz'de gericilerin,fa şistlerin saldırıları sürüp giderken Batı Avrupa'daki sos yal demokrat partiler de emperyalizmin politikasını güderek faşizmin ekmeğine yağ sürüyor. Batı Alman, Avustur- ya, Hollanda, İngiliz sağcı sosyal demokrat liderler aralarına Soares'i de alarak Komünistlere karşı birlik olduk larını ilan ettiler. Aralarında fon kurup Portekiz Sosyalist Partisi'ne para yardımı yapıyorlar. Bunu Willy Brandt açıkça söylüyor. 

İngiliz İşçi Partisi lideri Wilson, partisi içindeki ji lerici güçleri hiçe sayıp Por tekiz'e heyetler göndermek ,oradan heyetler davet etmek,ya ni doğrudan ülkenin iç işlerine karışmak görevini yürütüyor. Sağ sosyal demokratlar bu karşı devrimci çizgide saf tutarken sol sosyal demokratlar tüim dünya ilerici güçleri nin paralelinde yer alıyorlar. 
İşçi Partisi saylavlarından Judith Hart ve diğerleri Wilson'a şiddetle karşı çıkıyorlar. 

Öte yandan halen Berlin'de bulunan Şili Sosyalist Partisi genel sekreteri Portekiz- de Sosyalist Partinin Komünist Partisi ile eylem birligine yanaşmamasından duyduğu kaygıları belirtti .Portekiz Avrupa'da yeni bir Şili olmamalıdır dedi. 

Sosyalist Parti'nin ve onun lideri Soares'in şu gerçeği artık görmeleri ve karşı devrimin değirmenine su taşımaya son vermeleri gerekir. Portekiz'de o demokratik devrimci kazanımlar vardır. 
Portekiz, tekellerin hegemonyasından çıkıp tüm emekçilerin siyasi iktidarının kuru— lacağı bir ileri demokrasi ol ma yolundadır. Buna engel olmak için emperyalizm pusuda — dır. Faşizm artıkları iştahla beklemektedirler. 

Portekiz Sosyalist Partisi bugün yeni hükümette görev al 


maya yanaşmıştır. Bu olumlu bir adımdır. 
Gericiliğe karşı, sosya— 


lizm yolunda ilerlemenin tüm ilerici güçlerin eylem birligine bağlı olduğunu çok iyi değerlendiren Portekiz Komünist Partisi, sosyalistlerin ihanetlerine rağmen bu zor görevi kararlılıkla yürütmektedir. 


Å —— o 


SUÇLU 


(Başı 1. sayfada) 


Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kuruluş ve örgütlerden gelen yardımlar, ihanet cephesi ortağı üç Kağıtçı,vur guncu leş kargalarınca yağma edilmektedir. Bunun en iğrenç örneği de, yardım olarak gönderilen 30 bin metre kefen be zinin çalınmasıdır. Bu vurgun cu leş kargaları felakete uğrayan halkımızın yemeğini ,sütünü, battaniyesini, çadırını çalmakla kalmıyor, ölülerin kefenine bile göz dikiyor. 

Varto ve Gediz depremine gönderilen yardımların büyük şehirlerdeki mağazalarda satışa çıkarıldığını daha dün gibi hatırlıyoruz. 

Türkiye İnşaat Mühendisle— ri Odası geçenlerde deprem ko nusunda bir bildiri yayımla — miş ve şöyle demiştir: "Lice depremi, her türlü yolsuzlu — gun, adam zengin etmenin olagan sayıldığı ülkemizde,bu ugurda sömürülen ve feda edilen halkımızın karşılaştığı sayısız dramlardan biridir. 
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